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Gastvrije Achterhoek
Niet langer in de vergeethoek 

De Achterhoek in de Nederlandse provincie Gelderland biedt een heerlijk 
variërend landschap. Bossen, landgoederen, kastelen, kleine rivieren en 
pittoreske dorpjes wisselen elkaar af. Boerderijen achter houtwallen en 
boomgroepen herinneren er ons aan dat in de Achterhoek een noeste 
boerenbevolking een eigen levenswijze heeft weten te ontwikkelen in 
samenspraak met de natuur.

TEKST EN FOTO’S: CHRIS VERCRUYSSE

WEEKENDTOERISME

Het Kasteel Huis Bergh straalt een eeuwenoude geschiedenis en traditie uit, een daguitstap waard.
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UITHOEK
Deze uithoek van 
Nederland grenst in 
het westen aan de 
IJssel, in het oosten 
en het zuiden aan 
Duitsland. Door zijn 
moerassige bodem 
was de streek min-

der aantrekkelijk voor industrie en zo tot in de 
19de eeuw wat in de vergeet- of ‘achterhoek’ 
geraakt. Precies daardoor wellicht heeft de 
regio zijn eigen aard en uitzicht weten te 
bewaren en van achterstand is geen sprake 
meer. De mensen zijn er bij een eerste contact 
van nature wat afwachtender, maar eenmaal 
je zelf naar hen toestapt zijn ze uiterst mede-
deelzaam en vriendelijk. Wat gastvrijheid 
betreft, blijft de Achterhoek niet achter.

EEUWENOUDE KASTELEN
We nestelen ons op een camping in 
Hummelo vanwaar we dagelijks op verken-
ning gaan. In Vorden ‒ het dorp behoort nu 
tot de gemeente Bronckhorst ‒ zoeken we 
het VVV-kantoor op waar dame Jopie ons met 
open armen ontvangt en voorlicht over een 
35 km lange Achtkastelen-fietsroute, voor het 
eerst gereden in 1912. Acht statige kastelen 
en drie landgoederen passeren de revue, 
sommige gebouwd als middeleeuws verdedi-
gingswerk, andere als chique woonstee in de 
17de eeuw. De meeste kastelen zijn bewoond 
en dus niet vrij te bezoeken, maar we genoten 
van de aanblik, het mooie landschap en van 
het verhaal dat eraan verbonden is. Keuze te 
over dus om even te pauzeren.
In Vorden, dicht bij de kerk en het VVV-
kantoor, vind je fietsverhuur (Bleumink), 
inclusief e-bikes. Voor we op het zadel wippen, 
laten we ons bij een ‘bakje koffie’ versterken 
bij Bakker in de Dorpsstraat, eveneens aan de 
kerk. We vinden er Achterhoekse gastvrijheid 
in een pand dat vroeger de oudste herberg 
van de streek was. Meteen zitten we in de 
juiste sfeer, want het interieur straalt een 
landelijk verleden uit.

COULISSENLANDSCHAP
Onze fietsroute, de oudste bewegwijzerde 
fietsroute van Nederland, maakt meteen dui-
delijk wat in de Achterhoek bedoeld wordt 
met ‘coulissenlandschap’. Om de haverklap 
ontvouwt zich een ander landschap: lapjes 
bos (bosschages), rivieren, dorpjes, weiland, 
akkerland en zelfs rivierduinen. Af en toe fiets 
je koninklijk langs of tussen twee rijen bomen, 
meestal beuken of eiken: een bewijs van wel-
stand, want een dubbele rij bomen aanplanten 
was een privilege van de adel. Onderweg ont-
dek je het typische ‘hallenhuis’ waar mens en 
dier onder één dak leefden.

HACKFORT
Een eerste kasteel schuift voorbij: Hackfort. 
Bemerk de twee stoere verdedigingstorens 
en een watermolen in de Baakse Beek. Het is 
in een parklandschap gelegen met oude eiken 
en een vijver. Het koetshuis staat aan de andere 
kant van de weg. De landdrost (of baljuw) van 
Hackfort had ooit 43 boerderijen onder zich, 
verspreid over 700 hectaren.
Wat verder in het Liefdesknopenlaantje zoeken 
we in de bomen naar de verklaring van de 
naam: het wemelt er van twijgjes waarmee ver-
liefden een liefdesknoop gevlochten hebben.
We fietsen voorbij het kleine Kasteel Den 
Bramel uit de 14de eeuw en het ‘Huis toe 
Vorden’ of Kasteel Vorden dat in de 13de 
eeuw eigendom van het geslacht Vorden was. 
In het park staat een eik met een kruin van 
34 m doorsnee.

KLEINSTE DORP
Verder richting Bronkhorst. De gemeente 
Bronckhorst, tussen Zutphen en Doetinchem, 
neemt 44 dorpen en buurtschappen onder 
haar vleugels. Eén ervan is het monumen-
tenstadje Bronkhorst (zonder ‘c’) dat in 1482 
stadsrechten kreeg en met zijn 140 inwoners 
het kleinste dorp van Nederland is. Je kan er 
met de wagen niet in. Parkeren doe je buiten 
het dorp. Ideaal met de fiets dus. Hier geen 
nieuwbouw, alles netjes gerestaureerd en 

onderhouden. Zelfs aan de straatklinkers mag 
niet geraakt worden. Dames op hoge hakken 
zijn gewaarschuwd. Fietsers en wandelaars 
verpozen er in de Gouden Leeuw waar je voor 
een hap terechtkan in de stemmig ingerichte 
koestal. De rosmolen (n.v.d.r. door een paard of 
paarden in beweging gebracht) ligt er verlaten 
bij. Een wandeling leidt je naar een heuvel 
waar ooit een slot gestaan heeft en vanwaar 
je een mooi uitzicht hebt op de IJssel die de 
streek mee heeft geboetseerd. Het schilder-
achtige stadje heeft een Dickens Museum en 
jaarlijks vindt er het Dickens-festival plaats. 
Iedereen wandelt er dan in Dickens-outfit over 
de beklinkerde straten.

ONDER DE KURK
Onze tweede fietstocht start in ’s-Heerenberg, 
de belangrijkste woonkern van Montferland 
dat ook de naam is van een heuvelachtig 
bosgebied met achttien heuveltoppen die 

NEDERLAND

Een stoere eik met een kruin van 34 m doorsnee beheerst het landschap 
bij het Kasteel Vorden.

Varen met de zomp Jappe op de Berkel is een natuurervaring die je in een 
totaal andere wereld brengt.

De Wijnhuistoren domineert Zutphen aan de 
IJssel, de oudste Hanzestad van Nederland.
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In Kasteel Huis Bergh kan je o.a. deze 17de-eeuwse,  
rijkelijk versierde letter ‘R’ uit een missaal bewonderen.

In het Liefdesknopenlaantje wemelt het van knopen 
die eeuwige trouw verzinnebeelden.

Koninklijk fietsen tussen bomenrijen op de Achtkastelen-fietsroute die je langs een typisch 
‘coulissenlandschap’ brengt.

Kasteel Den Bramel gaat terug tot de 14de eeuw en staat stoer in 
een romantisch park.

De Lebbenbrugge even buiten Borculo, was eertijds herberg, 
postplaats en tolhuis.

Wijnboer Leon Masselink, aan het werk op wijngaard Oerlegoed, 
heeft de Achterhoekse wijn weer op de kaart gezet.

In Winterswijk leidt de Mondriaanwandeling je langs schilderachtige 
wevershuisjes. Hier ligt de eerste inspiratiebron van Piet Mondriaan.
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je in etappes af kan stappen. Wij vatten er de 
Wijnroute Onder de Kurk aan. We fietsen langs 
en door bospartijen, door het Bergherbos, over 
Hulzenberg, met vogelgekwetter alom, over 
puike, brede fietspaden. Na een afslag voert 
een wurgende klim naar een heuveltop met 
het landgoed Montferland. In 1565 werd voor 
de heren van Bergh een jachtkamer gebouwd 
op de top van deze kunstmatig opgehoogde 
heuvel. Je arriveert op een terras met een pano-
ramisch zicht rondom.

OERLEGOED
Plots duikt een wegwijzer op naar ‘t Oerlegoed. 
Voor ons een verrassing die we niet links laten 
liggen. Het is een van de twee biologische wijn-
gaarden van de familie Masselink, die eigenaar 
is van het Wijngoed Montferland. Wijnboer 
Leon Masselink vertelt: “De Achterhoekse 
wijnboeren zijn aan een revival toe. De wijn-
grens schuift op naar het noorden en ligt nu 
bij Denemarken. Maar door nieuw gekweekte 
druivensoorten die schimmelresistent en 
koudetolerant zijn, hebben we stand kunnen 
houden.” In de wijnmakerij staan de modernste 
filters en persinstallaties, terwijl in de kelder de 
wijnen verder liggen te rijpen in traditionele 
houten tonnen. ‘t Oerlegoed met zijn vier hec-
tare bestaat tien jaar, maar levert met zijn jonge 
stokken topwijnen ... rode, witte en rosé. Dat 
wordt bevestigd door een proeverij die we be-
perkt houden, want er wacht ons nog een ruim 
aantal fietskilometers.

HUIS BERGH
De tocht brengt ons verder bij het omwalde 
en met een mooi park omgeven Kasteel Huis 
Bergh. Van hieruit heersten de heren en graven 
Van den Bergh uit het huis Van der Leck en 
het huis Hohenzollern over de streek. Het kas-
teel heeft een voor- en hoofdburcht, en een 
gracht die het geheel omringt. De variatie in 
de bouwstijl dwingt bewondering af. Een van 
de twee verdedigingstorens is nu als gasten-
verblijf ingericht, het is het waard een kijkje 
te nemen. In het kasteel een waardevolle col-
lectie schilderijen van 14de- en 15de-eeuwse 
Italiaanse meesters, ivoorsnijwerk, kostbare 
miniaturen, middeleeuwse handgeschreven en 

verluchte (n.v.d.r. handschriften, versierd met 
initialen en miniaturen in kleur en verguldsel) 
boeken. Hier gaan kunst en geschiedenis hand 
in hand. Een speciale rondleiding voor kinderen 
is voorzien.

HANZESTAD ZUTPHEN
Zutphen aan de IJssel was niet enkel de oud-
ste Hanzestad van Nederland, maar ook de 
belangrijkste stad voor de verdediging van 
de oostkant van de toenmalige Zeventien 
Provinciën. Sedert 800 was er reeds menselijke 
aanwezigheid op de plek waar de Berkel in de 
IJssel stroomt en de stad zo in verbinding stelt 
met de Oostzee. De zeer gunstige ligging aan 
twee waterwegen heeft Zutphen geen wind-
eieren gelegd. Dat merk je best bij een bezoek 
aan de historische binnenstad. Je wandelt 
langs statige koopmans- en pakhuizen uit de 
Hanzetijd en kuiert door kronkelende steegjes, 
romantische hofjes en historische panden. 
Merkwaardig hoe deze vestingstad zijn middel-
eeuws karakter goed heeft weten te bewaren. 
In de Langehofstraat wandel je in de oudste 
straat van Zutphen. Ze verbindt ’s Gravenhof 
met het Hof van Margaretha van Vlaanderen. 
Het nieuwe stadhuis moet je beslist eens 
binnenlopen. Je vindt er ‘oud in nieuw’ ‒ zo 
wordt het stadhuis ook genoemd ‒ en de 
IJssel stroomt er (symbolisch) dwars doorheen. 
De Librije aan de Sint-Walburgiskerk is de oud-
ste bibliotheek van Nederland. Een wandeling 
op de vesten laat je kennismaken met restan-
ten van de vestingmuur en de Drogenaptoren 
die aanvankelijk een zouttoren was. In het 
Stedelijk Museum vind je een collectie fijn zil-
verwerk en topstukken als globes, drukwerken 
uit de middeleeuwen en een kwadrant (astro-
nomisch meetinstrument) die het oudste (van 
rond 1300) ter wereld zou zijn.
En Restaurant Galantijn in de Stationsstraat ser-
veert je een lekker maal in huiskamerstijl.

VAAR MET EEN ZOMP
Vanuit Borculo kan je de Berkel opvaren. 
Deze rivier verbindt vier dorpen die men samen 
Berkelland is gaan noemen. De rivier was de 
levensader van het dagelijks bestaan. Met hun 
‘zomp’, een platte schuit, vervoerden ze zowat 
alles over het water in deze moerassige streek. 
Een aantal vrijwilligers hebben zo’n zomp exact 
nagebouwd en het vaartuig Jappe gedoopt. 
Ze bieden een vaartocht aan doorheen het 
weidse Berkeldal waar je kan proeven van de 
stilte, natuur en levenswijze in Berkelland.

LEBBENBRUGGE
Boerderijmuseum De Lebbenbrugge even bui-
ten Borculo voegt daar nog een ander facet aan 
toe. Daar merk je hoe het leven op de boerderij 
er eeuwen terug aan toe ging en hoe deze 
mensen de moeilijke levensomstandigheden 
het hoofd boden. Het 15de-eeuwse boerenhuis 
was ooit het voormalig jachthuis van de heren 
van Borculo. Later ook in gebruik als herberg, 
postplaats en tolhuis. De toltarieven vind je op 
de gevel. Mensen en dieren leefden er samen 
in één ruimte.

ERVE BROOKS
In schril contrast daarmee staat, net buiten het 
dorpje Gelselaar, Erve (hof) Brooks, die bekend-
staat als pannenkoekenboerderij. De gebouwen 
‒ sommige dateren uit 1475 ‒ zijn er in Saksische 
stijl. Je kan er in een prachtige omgeving 
genieten van een hapje en een drankje in de 
huiskamer. Vraag even een blik te mogen wer-
pen op de inhoud van de grote oude notelaren 
linnenkast. Het linnen is ter plaatse geweven 
met vlas op eigen akker gekweekt. Ook nog 
als boerderij (20 ha) in gebruik. Verder is er een 
avonturenpad, speelvijver en blotevoetenpad. 
In de schuren staan oude landbouwwerktuigen 
en gereedschappen opgesteld.

In een weidse natuur heeft de 
Achterhoeker in alle eenvoud 
en bescheidenheid zijn eigen 
aard goed weten te behouden. 

Het leven zoals het was herleeft in het Boerderijmuseum De Lebbenbrugge in de Achterhoek.
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INFO
ADRES
Nederlands Bureau voor Toerisme
Louizalaan 89
1050 Brussel
www.holland.com

INTERESSANTE WEBSITES
www.achterhoek.nl
www.kamperenindeachterhoek.nl
www.vvvbronckhorst.nl
www.vvvborculo.nl
www.vvvwinterswijk.nl
www.vvvmontferland.nl
www.vvvhartjeachterhoek.nl  
(hier ook meer info over de zomp)
www.tipzutphen.nl
www.villamondriaan.nl
www.wijngoedmontferland.nl
www.huisbergh.nl
www.lebbenbrugge.nl
www.erve-brooks.nl

GOED OM WETEN
Voor fietsers en wandelaars is er in de 
Achterhoek een knooppuntennetwerk 
voorhanden; een app is beloofd.

KAMPEREN
ALGEMEEN
De gratis brochure ‘Kamperen in de 
Achterhoek’ geeft een beschrijving van 
31 campings in de Achterhoek. Toerisme 
Achterhoek ontwikkelde de Camping Card 
Achterhoek (CCA), die gratis verkrijgbaar is 
bij de deelnemende campings, om je extra 
voordelig te laten kamperen in voor- en 
naseizoen. Met deze CCA-kaart betaal je 
€ 13, 15, 17 of 19 per nacht. Meer info op 
www.kamperenindeachterhoek.nl.
Voor een overzicht van alle camperplaat-
sen in de Achterhoek kan je terecht op 
www.camperplaatsenindeachterhoek.nl. 

De 40 plaatsen hebben elk een uniforme zuil 
waar tegen betaling water en stroom kan 
worden getapt. Meestal bij de toegangspoort 
van een camping, maar in enkele gevallen 
ook in het centrum van dorp of stad. Een 
overnachting kost € 10/24 u en water € 1/80 l.

BEZOCHTE CAMPING
Parkcamping de Graafschap****
Loenhorsterweg 7C
NL-6999 DT Hummelo
T +31 314 34 37 52
www.camping-degraafschap.nl
De camping heeft een eigen natuurbeheers-
plan. Op het terrein zelf valt ook al fauna en 
flora te ontdekken (30 soorten vogels zijn er 
reeds gespot). Aan de rand van de Kruisbergse 
Bossen, in een wandel- en fietsgebied. Je ge-
niet er van rust, ruimte en comfort. Verharde 
plaatsen voor kampeerauto’s, fietsstalling 
en kantine. Rijd je via Doetinchem naar de 
camping, dan kom je voorbij Villa Ruimzicht 
in koloniale stijl, in een groen kader gelegen. 
Was ooit een school voor opleiding van predi-
kanten. Nu vind je er gulle gastvrijheid in een 
fijn restaurant met producten van boerderijen 
uit de onmiddellijke omgeving.

1. Gelselaar
2. Borculo
3. Vorden

4. Bronkhorst
5. Hummelo
6. ’s-Heerenberg
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DOETINCHEM

ZUTPHEN

WINTERSWIJK

WINTERSWIJK
Kunst met een grote ‘K’ ontbreekt evenmin 
in de Achterhoek! In Winterswijk bijvoor-
beeld woonde Piet Mondriaan van zijn 
achtste tot twintigste levensjaar. Hier ligt 
de inspiratiebron en aanzet van zijn latere 
meesterwerken. Je kan zijn jonge werken 
bewonderen in het ouderlijke huis dat 
sinds mei 2013 de naam Villa Mondriaan 
draagt. De collectie toont de schilderijen 
en pentekeningen vóór Mondriaan naar 
Parijs vertrok. In het dorp prijken reproduc-
ties van zijn schilderijen op de gevels van 
oude wevershuisjes.
De synagoge in de Spoorstraat is een uniek 
complex: naast het gebedshuis is er een 
badhuisje voor rituele reinigingen, een 
woonhuis, een school en een begraafplaats.
Dat Winterswijk dicht bij de Duitse grens ligt, 
zal je beslist merken op zaterdag. Horden 
Duitsers die even een dagje weg willen uit 
het Ruhrgebied, komen hier dan winkelen. 
Dan is parkeren ‒ overigens gratis in de hele 
stad ‒ heel moeilijk.

‘BUITENGEWOON GEWOON’
De oudste woning (16de eeuw) vind je in 
de bescheiden Bossesteeg. Daar ook valt 
ons oog op het opschrift ‘Buitengewoon 
Gewoon’ op de gevel van wat een lunchcafé 
lijkt. We willen wel eens weten waar die 
naam vandaan komt. Een jonge dame heeft 
eerst het pand opgeknapt samen met men-
sen met een verstandelijke beperking en 
baat nu samen met hen het restaurant uit. 
Alles is er huisgemaakt en met producten 
uit de onmiddellijke omgeving. Je komt er 
thuis in een sfeer waar iedereen, iedereen 
respecteert. Een initiatief dat Winterswijk 
dat tikkeltje meerwaarde geeft.
Zo is de Achterhoek niet wat zijn naam wel-
licht doet vermoeden. Integendeel. In een 
weidse natuur heeft de Achterhoeker in alle 
eenvoud en bescheidenheid zijn eigen aard 
goed weten te behouden.■

De rustige, ruime Camping De Graafschap in Hummelo kan prat gaan op 
een eigen fauna en flora.

Op de wijnroute ‘Onder de kurk’ krijgen we, niet ver van ‘s-Heerenberg, 
dit Achterhoeks waterlandschap.


